
‘t Kirkebledje 
Abdissenbosch   Waubach-Groenstraat   Rimburg   Lauradorpwww.rk-ubachoverworms.nl

Jaargang 2026, nummer 67

  

 

 

 

 

 
Waar is God in Ubach over Worms?  

Wat voor ‘n rare vraag zult u misschien denken en “God is toch in de hemel”, zult u 
wellicht antwoorden. Zeker is God in de hemel, maar Hij woont ook in de harten van 
de mensen. Zo kunt u God iedere dag ontmoeten, u komt Hem tegen in de 
medemens. En natuurlijk ontmoet u God ook in uzelf. Voelt u Hem niet in uw hart? 
Velen zullen dit kunnen bevestigen. Ze voelen dat God in hun leven aanwezig is.  
Ze ontmoeten Hem in een zoen van de levenspartner, in de glimlach van een kind,  
in de tranen van een dierbare, in de pijn van een vriend en in het gelaat van de 
buurman die staat op de drempel van de dood. Voelt u Hem niet in uw hart?  

 

 

 

 

 

Sommigen zullen met een oprecht “Nee” moeten antwoorden. Soms hebben mensen 
niet kennis gemaakt met God, niemand heeft hen over Hem verteld, niemand  
Zijn liefde tastbaar, ervaarbaar gemaakt. Anderen weer hebben dat “godsgevoel” 
verloren. Door tegenslagen in het leven, door pijn van verdriet, die iedere dag je 
hart laat afsterven. Soms ontmoet ik die mensen zonder God.  
 
Ik voel met hen mee en ik heb hoop. Vaak breekt God door in je hart, ook nog na 
vele jaren. Ook al heb je het “godsgevoel” niet, Hij is er toch.  
Hij blijft in je hart wachten, als een vader, als een broer, als een vriend.  
Waar is God in Ubach over Worms? Hij is hier overal, in de gezinnen, in het gewone 
leven, in de kerk, in je medemens, in vreugde en verdriet, in pijn en vervulling en 
God is ook bij u.  

Pastoor Andreas Caldelas 
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Week van Gebed: Eén van Geest 

De Week van gebed voor eenheid van christenen staat deze keer in het teken van 
het verlangen naar eenheid: Eén van Geest. Deze tekst komt uit de brief van Paulus 
aan de Efeziërs, hoofdstuk 4. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 18 t/m 25 
januari. “Eenheid is geen mooi idee voor later, maar een opdracht van God aan ons 
allemaal en de kern van onze identiteit als christenen,” zegt algemeen secretaris 
Coen Wessel van de Raad van Kerken. “Jezus heeft ons geroepen om in eenheid te 
leven, ondanks onze verschillen. Echte eenheid lukt ons niet op eigen kracht.  
Maar als we samen bij het licht van Christus komen, gebeurt er iets moois:  
we herkennen elkaar als broeders en zusters, allemaal verlangend naar vrede en 
verlossing.” 

De voorbeeldgebeden voor de week van gebed zijn dit jaar geschreven door 
christenen uit Armenië. Dat is een van de oudste christelijke landen ter wereld, 
maar het is ook een land waar de Kerk op dit moment vervolgd wordt.  
In Maastricht is de enige Armeense kerk van Limburg te vinden. Maak kennis met 
deze Armeense parochie in de winteruitgave van het bisdomblad De Sleutel 
(www.bisdom-roermond.nl) 

Blasius-zegen 

Over het leven van de heilige Blasius is weinig bekend. Hij was bisschop van 
Sebaste in Armenië en werd omstreeks het jaar 300 gevangen gezet, wreed 
gemarteld en onthoofd. Dat hij nu nog bekend is, heeft vooral te maken met een 
gebeurtenis die zich tijdens zijn gevangenschap afspeelde. De legende vertelt dat op 
een dag een wanhopige vrouw bij hem kwam met haar zoontje in de armen.  
De jongen was de verstikkingsdood nabij, omdat een visgraat in zijn keel was 
blijven steken.  
Blasius raakte de jongen aan en de graat sprong uit zijn keel. Daarom is hij de 
geschiedenis ingegaan als de heilige die aangeroepen wordt tegen 
keelaandoeningen. Daaruit ontstond in de 13e eeuw het gebruik van de 
Blasiuszegen, niet als wondermiddel, maar als een uiting van gelovig vertrouwen  
in de voorspraak van heiligen bij God.  
Dat God ons beschermt tegen alles wat ons de adem beneemt…  

Er is gelegenheid de Blasius-zegen te ontvangen tijdens de H. Missen op 
zondag 01 februari, maandag 02 februari en dinsdag 3 febr. (Heereveld) 

 

 

 

 

 



Parochie Agenda
 

 

 
 

Zondag 1 februari 
11. 00 uur 

Presentatiemis communicanten Waubach 

Zondag 1 februari Blasiuszegen aansluitend aan  
H. Mis 

Rimburg 
Waubach 

Maandag 2 februari Blasiuszegen aansluitend aan  
H. Mis 

Waubach 

Dinsdag 3 februari Blasiuszegen aansluitend aan  
H. Mis 

WZC Heereveld 

 

  
Overzicht H. Missen: 
     
Zondag 09.30 u. Rimburg  
Zondag 11.00 u. Waubach   
 
Maandag 19.00 u. Waubach 
Dinsdag 10.30 u. Heereveld  
Donderdag 09.00 u. Waubach 
Vrijdag 09.00 uur Waubach 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overledenen: 
07-01: Frans Plum (81 jaar)  
 

 
 
 
 
 
 

 

Doopdata 2026: 
Het sacrament van het  
H. Doopsel kan in overleg met 
het parochiekantoor worden 
ingepland.  

 

 

 
 
Openingstijden parochiekantoor: 
Dinsdag en woensdag  
10.00 – 12.00 uur 

 

Gedoopt: 09-03: Niene Reiner 



Liturgische diensten Parochiecluster Ubach over Worms 
 

Zondag 25 jan DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR 

Rimburg 09.30 uur 
zeswekendienst Chef Huntjens; jrdst. Frans en 
Fien Verreck-Borghans en alle overl. 
familieleden; 

Waubach 11.00 uur Jan Evertsen (st); Pierre Bellemakers; 

Maandag 26 jan HH. TIMOTEÜS EN TITUS, APOSTELEN  

Waubach 19.00 uur 
1ste  jrdst. Maria Specker-Notermans; Christina 
Spiertz-Degens, tevens  echtgenoot Leo en 
zoon Jo (st);  

Dinsdag 27 jan H. ANGELA MERCI, MAAGD  Heereveld 10.30 
uur H. Mis 

Donderdag 29 jan 09.00 uur: Waubach 

Vrijdag 30 jan  

Waubach 09.00 uur waarna uitstelling en aanbidding van het H. 
Sacrament 

Zondag 01 feb VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR 

Rimburg 09.30 uur vr. alle gelovigen van onze parochies; waarna 
Blasius-zegen 

Waubach 11.00 uur 

Harmonie Laura Presentatiemis 
Communicanten Wiel Vaessen (st); jrdst. 
Louise Palm-Höppener (st); uit dankbaaheid 
vw. 60-jarig huwelijk van Ger en Wil Janssen-
Das; waarna Blasius-zegen 

Maandag 02 feb OPDRACHT VAN DE HEER-MARIA 
LICHTMIS 

Waubach 19.00 uur vr. Bertha Wetzels-Doensen; waarna Blasius-
zegen 

Dinsdag 03 feb H. BLASIUS, MARTELAAR  Heereveld 10.30 uur 
H. Mis waarna Blasius-zegen 

Donderdag 05 feb H. AGATHA, MAAGD EN MARTELARES 

Waubach 09.00 uur  



Liturgische diensten Parochiecluster Ubach over Worms 

Vrijdag 06 feb HH. PAULUS MIKI EN GEZELLEN, MARTELAREN 

Waubach 09.00 uur 

ouders Martin en Maria Dortants-Jungen, 
dochter Mia en schoonzoons Zef en Frans (st); 
Wiel en Mia Dortants-Peters en zonen Hub en 
Wim (st); waarna uitstelling en aanbidding van 
het H. Sacrament 

Zondag 08 feb VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR 

Rimburg 09.30 uur vr. alle gelovigen van onze parochies; 

Waubach 11.00 uur 

Hub Loo, tevens Bert en Zoë; jrdst. Cor 
Rutzerveld, echtgenote Mia Rutzerveld-
Meulenberg en overl. leden van fam. 
Rutzerveld en Meulenberg; 

Maandag 09 feb  

Waubach 19.00 uur jrdst. Leo Vaessen (st);  

Dinsdag 10 feb H. SCHOLASTICA, MAAGD Heereveld 10.30 
uur H. Mis 

Donderdag 12 feb  

Waubach 09.00 uur overl. echtp. Schnitzeler-Meens en overl. fam. 
Dortants-Meens (st); 

Vrijdag 13 feb  

Waubach 09.00 uur waarna uitstelling en aanbidding van het H. 
Sacrament 

Zondag 15 feb ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR 

Rimburg 09.30 uur Pierre en Johanna Simons-Douven; 

Waubach 11.00 uur Hans en Mariëtte Giesen-Suilen; overl. ouders 
Plum-Heinen en dochter Mia (st); 

 
Het is via internet mogelijk de zondagsmis vanuit de kerk in Waubach rechtstreeks 
thuis te volgen. Op onze site vindt u een link waardoor u bij de uitzending terecht 
komt. Ook terugkijken nadien is mogelijk. Behalve via onze parochiesite vindt u de 
uitzending ook op. 

 

 



 
Wat is de ‘Zondag van het woord van God’? 
Katholieken zijn van oudsher niet zo’n bijbellezers. Dat is meer iets voor 
protestanten. Wij hebben schilderijen en glas-in-loodramen, waarin Bijbelverhalen 
uitgebeeld worden. ‘De bijbel voor de armen’ werden die kunstwerken vroeger ook 
wel genoemd. Dat was in een tijd waarin veel mensen niet konden lezen. 

In onze tijd is plaatjes kijken ook weer belangrijk geworden.  
Maar dan op mobiele telefoons en tablets. Toch is het 
belangrijk om te lezen, om woorden tot je door te laten 
dringen. Zeker als die woorden van God komen. Daarom is een 
aantal jaren geleden door paus Franciscus een ‘Zondag van het 
woord van God’ in het leven geroepen. Dit jaar is dat op zondag 
25 januari.  

In elke eucharistieviering worden er stukjes uit de Heilige Schrift voorgelezen.  
Maar horen we ook echt wat er gelezen wordt? Snappen we wat er staat?  
Realiseren we ons dat die kleine stukjes tekst die we op zondag horen onderdeel 
zijn van een veel groter verhaal? Het is zeer de moeite waard om daar eens over na 
te denken. Ook voor katholieken. Daarom die ‘Zondag van het woord van God’!  
Pak eens de bijbel uit de kast en lees erin. Of kom op zondag naar de kerk, dan 
lezen we er samen in. 

Volgende edities parochieblad 

Misintenties van / tot Verschijningsdatum Intenties opgeven tot: 
15 feb. – 08 maart 06 februari 28 januari 
08 maart – 29 maart 27 februari 18 februari 
29 maart – 19 april 20 maart  11 maart 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgische diensten Parochiecluster Ubach over Worms 

Kerkbijdrage
Par. H. Jozef   NL54 RABO 0151 7021 36 
Par. H.H. Theresia 
en Don Bosco  NL57 RABO 0151 7022 76 

 NL50 RABO 0151 7007 53 
Par. H. Drievuldigheid  NL74 RABO 0151 7040 07

Zie onze website voor ING bankrek. nummers

H. Jozef - Waubach

H. Drievuldigheid - Rimburg

Frank Speck & Kim Hermans-Ramaekers

Gemeentelijk Kerkhof - Lauradorp - Tel 14045

Parochiecluster
Ubach over Worms
 
Pastoor A. Caldelas
pastoor@rk-ubachoverworms.nl

Secretariaat parochies: 
di- woe 10.00 - 12.00 uur 
Kerkberg 7  Tel. 045 - 531 2378
info@rk-ubachoverworms.nl

Weekdag € 15,00 - Weekend € 30,00 

Kosters via pastorie, of: 
Waubach-Groenstraat: J. Post  045 - 531 0449 
Rimburg: F. Weijers  045 - 532 3996

Parochieassistent M. Dietzenbacher 
Catecheet M. Kockelkoren
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Het heeft 
21 ogen 
maar kan 
niets zien? 

Ga de letters ordenen naar kleur 
zoals de kleuren van de blokjes en je 
vindt een belangrijk woord. 

Oeps! Pim en Pam hebben ruzie! Dat is nog nooit gebeurd! Pim wil graag gele 
tulpen in de tuin, maar Pam heeft liever rode tulpen. Ze zeggen niet nette 
woorden tegen elkaar. Maar ze worden ook allebei verdrietig ervan. Zo’n 
toestand is niet leuk. Na Kerstmis hadden ze een briefje gevonden van een van 
de kinderen van de gezinsmis. Het briefje hebben ze opgehangen aan de muur. 
En nu kijken ze er nog eens naar. Ze willen niet meer boos zijn op elkaar. Pim 
knoopt een wit doekje aan een tak als teken van vrede en Pam vormt snel een 
hartje met haar handen. Ze hebben spijt van de lelijke woorden.  Nu zijn ze weer 
blij en Jezus is blij met hun. 

Welke 
maand 
heeft 28 
dagen? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

  

 2026, Nr.69, januari 

Oplossingen Nr.68: Er zijn 24 hartjes op het plaatje; een mug wordt een gum als je hem om-
draait; rebus: het rijk der hemelen; een kip legt een ei omdat het kapot gaat als ze hem gooit. 

 

 

 

 

 



Het volgende Kirkebledje verschijnt op:
06 februari

voor de periode tot: 08 maart

Misintenties s.v.p. uiterlijk inleveren voor:
28 januari
Middels een briefje in de brievenbus van de pastorie
(Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg.

voor iedereen een
passend afscheid

Wij komen kosteloos en vrijblijvend bij u
langs om uw uitvaartwensen te bespreken.
Bel ons gerust voor een afspraak.

U bent ook van harte welkom op ons 
inloopspreekuur. Dit is elke dinsdag van
10.00 tot 11.00 uur.

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Mona Slob Guido Waltmans

Lindeman
Stationsplein 67, 6372 GR Landgraaf 045 - 569 61 61
landgraaf@monuta.nl monuta.nl/landgraaf

REEWEG 84 • LANDGRAAF

ROTHY.NL

24/7 bereikbaar op nummer:
045 - 521 13 37

Sun-Plein 4 Nieuwenhagen-Landgraaf
Wijenweg 149, Treebeek-Brunssum

Omdat ieder afscheid 
          bijzonder en uniek is.


