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Beste parochianen, 

“Wat gaan we doen?” Deze vraag kreeg ik weleens te horen, bij verschillende 
kennismakingsrondjes binnen het cluster.  
Er zijn verschillende wensen uitgesproken en als pastoor heb ik nu de taak  
de haalbaarheid van deze wensen te onderzoeken.  

Uiteraard bepaal je dit als pastoor niet alleen, maar in samenwerking met de 
mensen in Ubach over Worms. Eén van de wensen was het verlangen naar 
gezinsmissen in ons cluster.  
Dit onderwerp ligt al langer op tafel: wie de jeugd heeft, die heeft de toekomst, 
wordt soms gezegd. Als eerste stap hebben we hiervoor een gezinsmisgroep nodig. 
Wie ideeën hierover heeft kan zich graag bij de pastoor melden.  
Anderen vroegen mij of het niet mogelijk was om een bijbelgroep in het leven te 
roepen. We hebben al sinds vele jaren het prachtige initiatief van Liesse.  
Maar er zijn gelovigen in de parochies die daarnaast ook nog een soort studiegroep 
zouden willen hebben om zich in de bijbel te verdiepen. Wie hiervoor belangstelling 
heeft, kan zich uiteraard ook bij de pastoor melden. We gaan dan onderzoeken hoe 
we deze wens zouden kunnen realiseren.  

Een derde punt is nog niet zo duidelijk uitgekristalliseerd, ik zou het een zekere 
hunkering naar meer spiritualiteit willen noemen. Ik besef ook dat dit verlangen 
bestaat, juist ook onder jongere mensen, maar ik zou nog niet kunnen zeggen met 
welk aanbod je deze hunkering tegenmoed kunt treden. Ook werd me gevraagd hoe 
we de erfenis van paus Franciscus over de bewaring van de schepping nieuwe 
impulsen zouden kunnen geven. Heel wat opdrachten voor de nieuwe pastoor.  
U begrijpt dat we niet alles meteen in kannen en kruiken zullen krijgen. Maar er zijn 
heel wat creatieve ideeën, er is leven in de brouwerij (de kerk dus) en dat is goed, 
nu moeten we kijken wat mogelijk en haalbaar is. Ik zou nadrukkelijk willen zeggen: 
wees welkom om er samen iets van te maken. 

Pastoor Andreas Caldelas 
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Parochieblad verschijnt 1x per 3 
weken 

Vanaf heden zal het parochieblad één 
keer per drie weken verschijnen. 
Uiteraard blijven wij u op de 
gebruikelijke manier informeren over   
vieringen, activiteiten, pastorale 
berichten en andere relevante zaken 
binnen ons parochiecluster.  
 
Mocht er tussentijds belangrijk nieuws zijn, dan wordt dit via de bekende kanalen 
(mededelingen tijdens de H. Mis of website) gecommuniceerd. 

Je moet het maar weten: waar komt het pauskruis vandaan? 

Pauskruisjes zijn een begrip in Limburg. In de jaren tachtig en negentig van de 
vorige eeuw zijn er door het bisdom Roermond duizenden van verspreid.  
De kleine kruisjes waren een kopie van het kruis dat toenmalig paus Johannes 
Paulus II in vieringen altijd als herdersstaf gebruikte. Bij de inauguratie van de 
nieuw paus Leo XIV dook het bekende pauskruis ineens weer op. Waar komt dit 
kruis vandaan? 

Anders dan bij bisschoppen is de herdersstaf die de paus tijdens liturgische 
plechtigheden draagt geen kromstaf, maar een kruisstaf. Deze wordt ook wel ‘ferula’ 
genoemd. Oorspronkelijk was het zelfs een driearmig kruis. Johannes Paulus II had 
een duidelijke voorkeur voor de staf met het zilveren pauskruis. Zozeer zelfs dat 
veel mensen denken dat die staf voor hem gemaakt is, Maar dat is niet zo. 

De staf met de tengere Christus op het kromgebogen kruis werd in 1963 gemaakt 
voor paus Paulus VI, vlak na zijn verkiezing tot paus. Deze ferula is een ontwerp van 
de Italiaanse kunstenaar Raffaele (Lello) Scorzelli. Paulus VI gebruikte hem voor het 
eerst tijdens de slotzitting van het Tweede Vaticaanse Concilie op 8 december 1965, 
dit jaar precies 60 jaar geleden. 

Sinds dat moment wordt de kruisstaf door pausen gebruikt zoals bisschoppen hun 
kromstaf gebruiken. Vóór die tijd was het gebruikelijk dat deze bij liturgische 
plechtigheden voor de paus uit werd gedagen. Alleen bij een kerkwijding droeg de 
paus het kruis zelf om daarmee driemaal op de deur te kloppen en volgens een oude 
traditie letters op de grond te tekenen. 

Het opvallend realistische, kromgebogen pauskruis van Paulus VI wil de kern van 
het christelijke geloof uitdrukken: dat God door zijn Zoon mens is geworden zoals 
wij, dat Hij heeft geleden en is gestorven aan het kruis om ons te redden en ons 
eraan te herinneren hoe onmetelijk zijn liefde voor ons is.  

 



 

 

 

Vrijdag 15 augustus 
19.00 uur 

H. Mis Waerderkapel 

Zondag 7 september 
09.30 uur 

H. Mis, hoofdcelebrant: Bisschop 
van den Hout  

Rimburg 
 

Zondag 14 sept. 
11.00 uur 

Kruisverheffing 
H. Mis  

Kapel Groenstraat 

Zondag 7 september Koffie noa de Mes Café d’r Eck 
Zondag 16 nov. Koffie noa de Mes Jong Nederland 

 

  
Overzicht H. Missen: 
     
Zondag 09.30 u. Rimburg  
Zondag 11.00 u. Waubach   
 
Maandag 19.00 u. Waubach 
Dinsdag 10.30 u. Heereveld  
Woensdag 19.00 u. Waubach 
Donderdag 09.00 u. Waubach 
Vrijdag 09.00 uur Waubach 
  
 
 
 
 
 
 
 
Overledenen: 
Sinds de vorige uitgave van dit  
parochieblad hebben binnen ons 
parochiecluster geen kerkelijke 
uitvaarten plaatsgevonden. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doopdata 2025: 
Het sacrament van het  
H. Doopsel kan in overleg met 
het parochiekantoor worden 
ingepland.  

 

 
 

 

Tot nader bericht zal de  
H. Mis op woensdagavond in 
Waubach komen te vervallen. 

 
 

 

 
Openingstijden parochiekantoor: 
Dinsdag en woensdag  
10.00 – 12.00 uur 

 

Gedoopt: 09-03: Niene Reiner 

Parochie Agenda



Liturgische diensten Parochiecluster Ubach over Worms 

Zondag 10 aug NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR 

Rimburg 09.30 uur vr. alle gelovigen van onze parochies; 

Waubach 11.00 uur 

ouders Wiel en Fieny Rutten-Drossaert, 
dochter Meggie (st); Sjaak Dejalle en dochter 
Ria Römkens-Dejalle; jrdst. overl. ouders Chris 
en Marga Kölgens-Quaedvlieg (st); jrdst. 
Betsie Ramakers-Piepers; ouders Plum-Heinen 
en dochter Mia (st);  

Maandag 11 aug H. CLARA, MAAGD 

Waubach 19.00 uur overl. ouders Gärtener-Wolters (st); 

Dinsdag 12 aug H. JOHANNA FRANCISCA DE CHANTAL 
Heereveld 10.30 uur H. Mis                                                                                                                           

Woensdag 13 aug HH. PONTIANUS, PAUS, EN HIPPOLYTUS, 
PRIESTER, MARTELAREN 

Waubach 19.00 uur H. Mis vervalt !! 

Donderdag 14 aug Waubach 09.00u. H. MAXIMILIAAN MARIA 
KOLBE, PRIESTER EN MARTELAAR 

Vrijdag 15 aug MARIA TENHEMELOPNEMING  

Waerderkapel 19.00 uur 

Wiel en Fien Plum-Erkens (st); Mia Michorius-
Plum; Muisje Michorius-Mous en moeder 
Stephanie; Mathieu Nievelstein en Lucia 
Peters, tevens dochter Maria (st); jrdst. Jo 
Plum en Thea Erkens; jrdst. Sjef en Jeannie 
Triebels- Houben; ouders Loo-Schnackers, 
ouders Notermans-Heinen en alle overl. 
familieleden; vr. alle gelovigen van onze 
parochies; 

Zaterdag 16 aug H. STEFANUS VAN HONGARIJE 

Rimburg  Plechtige Huwelijksinzegening Judie 
Weijers en Jeroen van Ginkel  

Zondag 17 aug TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 

Rimburg 09.30 uur vr. alle gelovigen van onze parochies; 

Waubach 11.00 uur overl. echtp. Schnitzeler-Meens en overl. fam. 
Dortants-Meens (st); jrdst.   



Liturgische diensten Parochiecluster Ubach over Worms 

ouders Jongen-Steens (st); overl. leden van 
Zangvereniging Vriendenkring St. Rochus;  

Waubach  H. Doopsel Jackie Huijnen 

Maandag 18 aug  

Waubach 19.00 uur ouders Gärtener-Wolters (st); Frans Vaessen; 
ouders Adams-Schuncken en dochter Mia (st); 

Dinsdag 19 aug H. JOHANNES EUDES, PRIESTER Heereveld 
10.30 uur H. Mis                                                                                                                                    

Woensdag 20 aug H. BERNARDUS, ABT EN KERKLERAAR 

Waubach 19.00 uur H. Mis vervalt !! 

Donderdag 21 aug H. PIUS X, PAUS 

Waubach 09.00 uur overl. ouders Gärtener-Wolters (st); 

Vrijdag 22 aug H. MAAGD MARIA, KONINGIN 

Waubach 09.00 uur waarna uitstelling en aanbidding van het H. 
Sacrament 

Zondag 24 aug 21ste ZONDAG DOOR HET JAAR 

Rimburg 09.30 uur vr. alle gelovigen van onze parochies; 

Waubach 11.00 uur 
Jan Evertsen (st); Jo Lentz; Ton Lemmens; 
Annie Bogman–Haan, tevens vr. zoon Hermie, 
Peter Haan en wederzijdse ouders;  

Maandag 25 aug H. LODEWIJK-H. JOZEF DE CALASANZ, 
PRIESTER 

Waubach 19.00 uur 

vr. overl. ouders Gärtener-Wolters (st); jrdst. 
Irmgard Jacobs-van Ewyk, tevens Hein Jacobs 
(st); ouders Adams-Schuncken en dochter Mia 
(st); 

Dinsdag 26 aug                      Heereveld 10.30 uur H. Mis                                                                                                                                   

Woensdag 27 aug H. MONICA 

Waubach 19.00 uur H. Mis vervalt !! 

Donderdag 28 aug H. AUGUSTINUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR 



Waubach 09.00 uur  

Vrijdag 29 aug MARTELDOOD VAN DE H. JOHANNES DE 
DOPER 

Waubach 09.00 uur overl. ouders Gärtener-Wolters (st); waarna 
uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament 

Zaterdag 30 aug  

Waubach  
Plechtige Huwelijksinzegening Shawny 
Smeets en Johannes Patti  

Zondag 31 aug TWEE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET 
JAAR 

Rimburg 09.30 uur vr. alle gelovigen van onze parochies; 

Waubach 11.00 uur 

ouders Ger en Greetje Wijshijer-Van 
Ommen;Maria Wauben-Impelmans; . Karel en 
Jo Mertens-Robberts, schoonzoon Sjir en 
kleinzoon Taco (st); jrdst. Johanna Dorenberg-
Somers 

Volgende edities parochieblad 

Misintenties van / tot Verschijningsdatum Intenties opgeven tot: 
31 aug. – 21 september 22 augustus 13 augustus 
21 sept. – 12 oktober 12 september 03 september 
12 okt. – 02 november 03 oktober 24 september 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Kerkbijdrage
Par. H. Jozef   NL54 RABO 0151 7021 36 
Par. H.H. Theresia 
en Don Bosco  NL57 RABO 0151 7022 76 

 NL50 RABO 0151 7007 53 
Par. H. Drievuldigheid  NL74 RABO 0151 7040 07

Zie onze website voor ING bankrek. nummers

H. Jozef - Waubach

H. Drievuldigheid - Rimburg

Frank Speck & Kim Hermans-Ramaekers

Gemeentelijk Kerkhof - Lauradorp - Tel 14045

Parochiecluster
Ubach over Worms
 
Pastoor A. Caldelas
pastoor@rk-ubachoverworms.nl

Secretariaat parochies: 
di- woe 10.00 - 12.00 uur 
Kerkberg 7  Tel. 045 - 531 2378
info@rk-ubachoverworms.nl

Weekdag € 12,50 - Weekend € 27,50 

Kosters via pastorie, of: 
Waubach-Groenstraat: J. Post  045 - 531 0449 
Rimburg: F. Weijers  045 - 532 3996

Parochieassistent M. Dietzenbacher 
Catecheet M. Kockelkoren
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EEaarrtthh  OOvveerrsscchhoooott  DDaayy  

Stop met de lineaire 
wegwerp economie, op 
naar  cciirrccuullaaiirr gebruik 
van grondstoffen. Nut-  
tig en leuk om oude 
spullen te hheerrggeebbrruuiikkeenn! 
Hier enkele inspiraties: 

 

Op 2244  jjuullii jongstleden was het Earth Overschoot Day.  
Het is de dag waarop de mensheid net zoveel van onze 
planeet heeft gevraagd als de Aarde dit jaar kan 
regenereren en hij valt dit jaar 1 week eerder dan 2024! 
Éen aarde hebben wij wereldwijd nu dus al verbruikt. 
Eind van het jaar zullen het 11,,88  aaaarrddeess  zijn. “Als de 
ecologische overschrijding vvoolllleeddiigg omkeerbaar zou 
zijn, zou het 22 jaar duren voordat de planeet met haar 
volledige regeneratieve vermogen het verloren 
evenwicht zou herstellen. Het is echter on-
waarschijnlijk dat de volledige ecologische schuld 
omkeerbaar is.” 
(Bron: https://overshoot.footprintnetwork.org/newsroom/press-
release-2025-dutch/) Hieraan hebben niet alle landen 
evenveel aandeel. Country Overshoot Day voor 
Nederland valt dit jaar op 5 mei, voor Uruguay op 17 
december, voor Qatar op 6 februari. 
De uitputting van de aarde veroorzaakt grote 

verschillen tussen rijke en arme lan-           
den. AArrmmooeeddee  iiss  hheett  ggrroooottssttee                                            

rriissiiccoo  vvoooorr  vvrreeddee!! 

 

  



Het volgende Kirkebledje verschijnt op:
22 augustus

voor de periode tot: 21 september

Misintenties s.v.p. uiterlijk inleveren voor:
13 augustus
Middels een briefje in de brievenbus van de pastorie
(Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg.

voor iedereen een
passend afscheid

Wij komen kosteloos en vrijblijvend bij u
langs om uw uitvaartwensen te bespreken.
Bel ons gerust voor een afspraak.

U bent ook van harte welkom op ons 
inloopspreekuur. Dit is elke dinsdag van
10.00 tot 11.00 uur.

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Mona Slob Guido Waltmans

Lindeman
Stationsplein 67, 6372 GR Landgraaf 045 - 569 61 61
landgraaf@monuta.nl monuta.nl/landgraaf

REEWEG 84 • LANDGRAAF

ROTHY.NL

24/7 bereikbaar op nummer:
045 - 521 13 37

Sun-Plein 4 Nieuwenhagen-Landgraaf
Wijenweg 149, Treebeek-Brunssum

Omdat ieder afscheid 
          bijzonder en uniek is.


