
 

 

 

 

 

 
Dankjewel Henk Verhaeg: a.s. zondag 1 oktober 

Met het bereiken van zijn 75e verjaardag komt er 
voor Henk Verhaeg een einde aan zijn functie als 
parochie-assistent. Zoals u in de vorige editie kon 
lezen, behoorde hij tot de eerste lichting in deze 
nieuwe functie, die door mgr. Wiertz 25 jaar 
geleden in het leven werd geroepen.  
Het wordt dus niet alleen een dankbaar 
terugkijken, maar ook een bijzonder jubileum,  
als we Henk a.s. zondag 1 oktober de hand 
geven. Dat gebeurt in beide eucharistievieringen 
in Rimburg (09.30 uur) en Waubach (11.00 uur), 
waarna u gelegenheid heeft om hem persoonlijk 
te bedanken. 

Wie denkt aan Henk, denkt aan lijntjes naar vele verenigingen, contacten met tal 
van parochianen, inzet voor woonwagenpastoraat, Stille Omgang, assistentie in 
ontelbare eucharistievieringen, ondeugende grapjes maar ook steunende woorden. 
Henk, hartelijk dank!  

Zusters 

Deze zomer las u op deze pagina interviews met de twee deelneemsters aan de 
Wereldjongerendagen uit ons parochiecluster, Annika en Estelle. Wat bracht hen nou 
ertoe om mee te gaan naar Lissabon? In elk geval het enthousiasme van een groep 
jonge kloosterzusters uit Sittard; die straalden uit dat ze degelijk werk maakten van 
deze unieke reis. 

Iets soortgelijks mocht ik afgelopen week beleven. Een meisje uit de jongerengroep 
van mijn vorige parochie Stramproy (inmiddels 31 jaar) deed haar plechtige 
professie in een jonge kloostergemeenschap in de Oostenrijkse Alpen. Het was een 
indrukwekkende viering vol blijdschap en engagement. Een ander meisje uit 
dezelfde jongerengroep trad vorig jaar in in de religieuze gemeenschap Het Werk in 
Merkelbeek. En eerder begonnen twee jongens uit de groep aan het seminarie; ze 
zijn nu beiden pastoor en kapelaan in Noord-Limburg. 
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Schakels 
Maar vandaag wil ik niet schrijven over pastoors, maar over zusters. 'Sie haben die 
Schwester bestimmt begleitet auf ihrem Lebensweg?' werd mij in Oostenrijk 
gevraagd. Ja, dat is zo. Maar als pastoor was ik maar een heel klein schakeltje in 
haar roepingsgeschiedenis. Er waren veel meer schakels: behalve het thuisfront ook 
andere jongeren en vooral zusters van diverse congregaties. Waaronder de Zusters 
van het Arme Kind Jezus in Simpelveld. Één van hen had in de keuken alle tijd voor 
goede gesprekken bij de meisjeskampen, waar ze vrijwilligerswerk deed. Daar, bij 
het aardappelen schillen, werd de roeping ontplooid, die nu in Oostenrijk haar 
bekroning vond. Hoe belangrijk is het, dat er zusters zijn, vrouwelijke religieuzen 
met hun heel eigen uitstraling. Want waar er geen zusters (meer) zijn, kunnen zij 
ook geen anderen begeleiden.  

Heerlen 
'Zusters' is trouwens ook de naam van de unieke documentaire die half april in de 
Heerlense Royal te zien was (en een dag later op KRO-NCRV). Een tijdsbeeld van de 
Kleine Zusters van de H. Joseph, die ooit het ziekenhuis van Heerlen (!) oprichtten. 
In plaats van te klagen over de vergrijzing, hebben ze de kloosterdeur vorig jaar 
opengesteld voor jonge Oekraïense moeders en kinderen op de vlucht. 'Helpen wie 
niemand helpt', is hun motto dat ze ver na hun pensioen opnieuw waarmaken. Je 
ziet in de film de jeugdigheid op de gezichten van de zusters, vaak al ver de tachtig 
voorbij. 

Synode 
Wanneer komende week in Rome de Bisschoppensynode begint (met een moeilijk 
thema: het Synodaal Proces in de kerk), wil de paus dat er juist niet alleen wordt 
gesproken over bisschoppen, priesters en nog meer (mannelijke) ambtsdragers. 
Maar precies over kloosterlingen en over alle mannen en vrouwen die zonder een 
bijzonder ambt Jezus dienen en zichtbaar maken in de kerk en wereld van nu. 
Misschien overtuigen zij wel het meest. Misschien wel bij het aardappelen schillen. 



Het is via internet mogelijk de zondagsmis vanuit de kerk in Waubach rechtstreeks 
thuis te volgen. Op onze site vindt u een link waardoor u bij de uitzending terecht 
komt. Ook terugkijken nadien is mogelijk. Behalve via onze parochiesite vindt u de 
uitzending ook op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht H. Missen: 
     
Zondag 09.30 u. Rimburg  
Zondag 11.00 u. Waubach   
 
Maandag 19.00 u. Waubach 
Dinsdag 10.30 u. Heereveld  
Woensdag 19.00 u. Waubach 
Donderdag 09.00 u. Waubach 
Vrijdag 09.00 uur Waubach 

 
Doopzondagen 2023: Doopvoorbereidingen: 
  
 Woensdag 11 oktober 
Zondag 01 oktober Woensdag 29 november 
Zondag 12 november  
Zondag 10 december Telkens van 20.15 tot 21.30 uur 
Zondag 31 december op de pastorie (Kerkberg 7) 
  
  
  
  

 
 
 

 

Overleden 
Sinds de vorige uitgave van dit 
parochieblad, hebben geen kerkelijke 
uitvaarten binnen ons parochiecluster 
plaatsgevonden. 
 
Laten we bidden voor hen die al langere 
tijd aan de zorg van de Heer zijn 
toevertrouwd.  

Rozenkransgebed 
In de maand oktober vindt op 
maandag- en woensdagavond 
het rozenkransgebed plaats. 
Het rozenkransgebed begint 
om 18.30 uur, voorafgaand aan 
de H. Mis van 19.00 uur in de 
kerk van Waubach. 



Zondag 08 okt ZEVEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 

Rimburg 
09.30 
uur 

 

Waubach 
11.00 
uur 

Gemengd Koor Don Bosco zeswekendienst Leo 
Dautzenberg; Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-
Dejalle;  Mont Valent; jrdst. Jo Meessen, tevens 
schoonzoon Roger en overl. families Meessen en Gielen; 

Maandag 09 okt 
HH. DIONYSIUS, BISSCHOP, EN GEZELLEN, MARTELAREN/ 
H. JOHANNES LEONARDI 

Waubach 
18.30 
uur 

Rozenkransgebed  !! 

Waubach 
19.00 
uur 

Martin en Maria Dautzenberg-Wick, Sjef Dautzenberg en 
overl. ouders; 

Dinsdag 10 okt 
ONZE LIEVE VROUW, STERRE DER ZEE Heereveld 10.30 
uur H. Mis 

Woensdag 11 okt H. JOHANNES XXIII, PAUS 

Waubach 
18.30 
uur 

Rozenkransgebed  !! 

Waubach 
19.00 
uur 

 

Donderdag 12 okt  

Waubach 
09.00 
uur 

ouders Johan en Trautje Franken-Vossen (st); 

Vrijdag 13 okt  

Waubach 
09.00 
uur 

Jozef Scholle en ouders Michorius-Sonjé; waarna uitstelling 
en aanbidding van het H. Sacrament 

Zondag 15 okt ACHT-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 

Rimburg 
09.30 
uur 

ouders Huntjens-Mohr en Lenie Huntjens; ouders Pierre en 
Johanna Simons-Douven (st); 
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Waubach 
11.00 
uur 

jrdst. Mariet Verboeket-Crombach, dochter Chantal; Jo en 
Annie Franssen-Janssen; (kinderwoorddienst) 

Maandag 16 okt 
H. HEDWIG, RELIGIEUZE/ H. MARGARETHA-MARIA 
ALACOQUE, MAAGD 

Waubach 
18.30 
uur 

Rozenkransgebed  !! 

Waubach 
19.00 
uur 

 

Dinsdag 17 okt 
H. IGNATIUS V. ANTIOCHIË, BISSCHOP EN MARTELAAR 
Heereveld 10.30 uur H. Mis 

Woensdag 18 okt H. LUCAS, EVANGELIST 

Waubach 
18.30 
uur 

Rozenkransgebed  !! 

Waubach 
19.00 
uur 

jrdst. ouders Plum-Heinen, tevens dochter Mia (st);  

Donderdag 19 okt 
HH. JOHANNES DE BRÉBEUF EN ISAAC JOGUES, 
PRIESTERS, EN GEZELLEN, MARTELAREN/ H.PAULUS VAN 
HET KRUIS, PRIESTER 

Waubach 
09.00 
uur 

 

Vrijdag 20 okt  

Waubach 
09.00 
uur 

waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament 

Zondag 22 okt NEGEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 

Rimburg 
09.30 
uur 

 

Waubach 
11.00 
uur 

1ste jrdst. Lei Knoben; Jan Evertsen (st); overl. ouders 
Herzig-Dörner; jrdst. Guusje Langius-Leenstra; jrdst. Rika 
Langius-Kiehlmann 

Liturgische diensten Parochiecluster Ubach over Worms 



 
BRIDGE 

Waar en wanneer kunt u dit 
kaartspel leren of wilt u uw 
kennis uitbreiden? 
Bij het Service Gilde in Landgraaf 
start op maandagmiddag 16 
oktober om 14.45 uur (tot 
16.45 uur ) de eerste van de tien 
wekelijkse lessen voor de 
beginnerscursus bridge. Een 
kaartspel dat met vier personen 
gespeeld wordt.  

 
De bijdrage voor deze 10 lessen is € 45. De lessen worden gegeven in het Burgerhoes  
Sweelinckplein 1 te Landgraaf. 
Aanmelden en inlichtingen via de website www.gildelandgraaf.nl  
 
Volgende edities parochieblad 

Misintenties van / tot Verschijningsdatum Intenties opgeven tot 
uiterlijk 

22 okt. – 5 nov. 13 okt. 4 okt. 
5 nov. – 19 nov. 27 okt. 18 okt. 
19 nov. – 3 dec. 10 nov. 1 nov. 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  





Het volgende Kirkebledje verschijnt op:
13 oktober

voor de periode tot: 5 november

Misintenties s.v.p. uiterlijk inleveren voor:
4 oktober
Middels een briefje in de brievenbus van de pastorie
(Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg.

Hier 
had uw 

advertentie 
kunnen 
staan

Voor meer informatie mail naar:
info@rk-ubachoverworms.nl

voor iedereen een
passend afscheid

Wij komen kosteloos en vrijblijvend bij u
langs om uw uitvaartwensen te bespreken.
Bel ons gerust voor een afspraak.

U bent ook van harte welkom op ons 
inloopspreekuur. Dit is elke dinsdag van
10.00 tot 11.00 uur.

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Mona Slob Guido Waltmans

Lindeman
Stationsplein 67, 6372 GR Landgraaf 045 - 569 61 61
landgraaf@monuta.nl monuta.nl/landgraaf


