
 

 

 

 

 

 
zondag 1 oktober: Henk Verhaeg bedankt 

Binnenkort viert onze parochie-assistent Henk Verhaeg 
zijn 75e verjaardag.  
We feliciteren hem daarmee van harte, maar we worden 
er ook een beetje stil van. Want met die leeftijd eindigt 
zijn benoeming als parochie-assistent in ons cluster. 

Henk behoorde tot de eerste lichting van degenen die 
afstudeerden aan Kairos, de opleiding voor parochie-
assistenten die mgr. Wiertz kort na zijn aantreden als bisschop in gang zette.  
Precies 25 jaar heeft Henk in onze parochies gefunctioneerd, vooral op het terrein 
van liturgie en diaconie. Hij was o.a. akoliet in zondagsmissen, bij huwelijken en 
uitvaarten (en dat blijft hij gelukkig ook in de toekomst), maar ook maakte hij deel 
uit van de werkgroep diaconie die mensen in diverse noden wilde bijstaan en aan 
huis bezocht. 

We danken Henk heel hartelijk voor zijn inzet in al die jaren. Op zondag 1 oktober 
geven we daaraan uitdrukking in de eucharistieviering van 11.00 uur in Waubach. 
Daarna heeft u gelegenheid om hem persoonlijk te bedanken. 

MIVA-collecte: hartelijk dank! 

Dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de MIVA-
collecte op zondag 27 augustus jl. in de kerk van Rimburg  
(€ 111,90) en Waubach (€ 84,85). Behalve degenen die 
traditioneel contant bijdroegen, zijn er ook kerkbezoekers 
die via de QR-code hebben overgemaakt (daarvan hebben 
wij geen overzicht). Collectes nemen geleidelijk nieuwe 
vormen aan, maar de noden in de wereld zijn nog niet 
voorbij. Zo ook de behoefte aan goed vervoer voor 
schoolkinderen in Noord-Kenia. Uw bijdrage maakt het 
verschil. Dank u namens zuster Pauline! 

Zie www.miva.nl     
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oktober Wereldmissiemaand 

In augustus 2020 is er een gigantische explosie in de haven van Beiroet, die grote 
delen van de binnenstad verwoest. Meer dan 200 mensen komen om. Er vallen 
meer dan 6.500 gewonden. Na de catastrofe stromen duizenden vrijwilligers naar de 
getroffen stadswijk. Ook de parochianen van St. Maron helpen. Daaruit ontstaat het 
initiatief “drames et miracles”, drama’s en wonderen. De parochianen willen helpen. 
Iets concreets doen voor de mensen in hun buurt. Ze willen een brug bouwen naar 
de vele mensen in de wijk die alleen gelaten en wanhopig zijn. 

In deze oktober – wereldmissiemaand staan we bijzonder stil bij dit project in 
Beiroet.  

www.missio.nl 

 

Nieuwe cursus Service Gilde Landgraaf: Kennismaken met Meditatie 
In het najaar start het Gilde met de cursus Kennismaken met Meditatie.  
In acht lessen gaan we op een laagdrempelige wijze kennismaken met verschillende 
vormen van meditatie. Meditatie biedt vele bewezen voordelen, zoals meer 
zelfinzicht, het ervaren van meer rust, beter om leren gaan met emoties, een 
verbeterde concentratie, het verminderen van stress en nog vele andere positieve 
effecten. 
De cursus is geschikt voor iedereen met een open mind, zowel voor mensen zonder 
enige meditatie-ervaring als voor mensen die al eerder hebben gemediteerd.  
We  zullen geen ingewikkelde of inspannende meditatiehoudingen aannemen 
waardoor het fysiek voor iedereen mogelijk is om mee te doen. 
Voor mij (docent Jessica Bergers) behoort meditatie al tientallen jaren tot mijn 
dagelijkse routine, het heeft mijn leven enorm verrijkt. Inmiddels begeleid ik al heel 
wat jaren met veel passie een aantal vaste meditatiegroepen. Wil je ook ontdekken 
wat meditatie met je doet en welke vorm het beste bij je past, meld je dan aan voor 
deze kennismakingscursus van acht weken. De lessen zullen wekelijks op 
donderdagavond plaatsvinden van 18.30 tot 20.00 uur, de eerste les is op 5 oktober 
aanstaande. Locatie is Het Burgerhoes, Sweelinckplein 1 te Landgraaf. Er wordt een 
geringe bijdrage in de kosten gevraagd, namelijk €36 voor de hele cyclus. 
Aanmelden kan via de website: www.gildelandgraaf.nl 
Per mail kan ook, gildelandgraaf@gmail.com of telefonisch 045 569 56 80 tijdens de 
kantooruren van maandag t/m woensdag tussen 9.30 en 12.00 uur. 

 



Het is via internet mogelijk de zondagsmis vanuit de kerk in Waubach rechtstreeks 
thuis te volgen. Op onze site vindt u een link waardoor u bij de uitzending terecht 
komt. Ook terugkijken nadien is mogelijk. Behalve via onze parochiesite vindt u de 
uitzending ook op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht H. Missen: 
     
Zondag 09.30 u. Rimburg  
Zondag 11.00 u. Waubach   
 
Maandag 19.00 u. Waubach 
Dinsdag 10.30 u. Heereveld  
Woensdag 19.00 u. Waubach 
Donderdag 09.00 u. Waubach 
Vrijdag 09.00 uur Waubach 

 
Doopzondagen 2023: Doopvoorbereidingen: 
  
 Woensdag 11 oktober 
Zondag 01 oktober Woensdag 29 november 
Zondag 12 november  
Zondag 10 december Telkens van 20.15 tot 21.30 uur 
Zondag 31 december op de pastorie (Kerkberg 7) 
  
  
  
  

 
 
 

 

Overleden 
Sinds de vorige uitgave van dit 
parochieblad, hebben geen kerkelijke 
uitvaarten binnen ons parochiecluster 
plaatsgevonden. 
 
Laten we bidden voor hen die al langere 
tijd aan de zorg van de Heer zijn 
toevertrouwd.  

Rozenkransgebed 
In de maand oktober vindt op 
maandag- en woensdagavond 
het rozenkransgebed plaats. 
Het rozenkransgebed begint 
om 18.30 uur, voorafgaand aan 
de H. Mis van 19.00 uur in de 
kerk van Waubach. 



Zondag 24 sep VIJF-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 

Rimburg 09.30 uur  

Waubach 11.00 uur 

zeswekendienst Betsie Ramakers-Piepers; Jan Evertsen 
(st);  Bern Abel (st); jrdst. oud. May en Jet Bisschops-
Meertens (st); Truutje Knoben (st); Werner en Mia Abel-
Simons (st); Lei en Annie Knoben-Neelis; oud. Ger en 
Greetje Wijshijer-van Ommen en Maria Wauben-
Impelmans; 

Maandag 25 sep  

Waubach 19.00 uur  

Dinsdag 26 sep 
HH. COSMAS EN DAMIANUS, MARTELAREN  Heereveld 
10.30 uur H. Mis 

Woensdag 27 sep H. VINCENTIUS DE PAUL, PRIESTER 

Waubach 19.00 uur  

Donderdag 28 sep 
H. WENCESLAUS, MARTELAAR-HH. LAURENTIUS RUIZ 
EN GEZELLEN, MARTELAREN 

Waubach 09.00 uur 
oud. Goossens-Putmans, vr. een goede afloop en uit 
dankbaarheid; 

Vrijdag 29 sep HH. MICHAËL, GABRIËL EN RAFAËL, AARTSENGELEN 

Waubach 09.00 uur waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament 

Zondag 01 okt ZES-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 

Rimburg 09.30 uur  

Waubach 11.00 uur 

1ste jrdst. Elly van Elteren-Kurz; 1ste jrdst. Thjeu 
Weegels;Wiel Vaessen (st); Louise Palm-Höppener (st); 
jrdst. Tiny van den Oever (st); jrdst. Peter Kleikers, 
tevens Marc en overl. oud. Houtmans-Nauts; 
(kinderwoorddienst);  
 

Maandag 02 okt HH. ENGELBEWAARDERS 
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Volgende edities parochieblad 

Misintenties van / tot Verschijningsdatum Intenties opgeven tot 
uiterlijk 

8 okt. – 22 okt. 29 sept. 20 sept. 
22 okt. – 5 nov. 13 okt. 6 okt. 
5 nov. – 19 nov. 27 okt. 20 okt. 

 

 

 

 

Waubach 18.30 uur Rozenkransgebed  !! 

Waubach 19.00 uur 
Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; Annie 
Vaessen-Portz; 

Dinsdag 03 okt                       Heereveld 10.30 uur H. Mis 

Woensdag 04 okt H. FRANCISCUS VAN ASSISI 

Waubach 18.30 uur Rozenkransgebed  !! 

Waubach 19.00 uur  

Donderdag 05 okt H. FAUSTINA KOWALSKA, MAAGD  

Waubach 09.00 uur  

Vrijdag 06 okt H. BRUNO, PRIESTER 

Waubach 09.00 uur 
oud. Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en 
schoonzoon Zef (st); waarna uitstelling en aanbidding 
van het H. Sacrament 

Zondag 08 okt ZEVEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 

Rimburg 09.30 uur  

Waubach 11.00 uur 
Gemengd Koor Don Bosco als zeswekendienst vr. Leo 
Dautzenberg; Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-
Dejalle;  Mont Valent; 
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Nederlandse paus opent nieuwe seizoen Academie Rolduc 
De enige Nederlandse paus in de geschiedenis staat vrijdag 6 oktober centraal 
tijdens de start van het nieuwe seizoen van de lezingenreeks Academie Rolduc. 
Kerkhistoricus Mgr. dr. Paul Hamans houdt dan in Abdij Rolduc een lezing over de 
in Utrecht geboren paus Adrianus VI. 
Deze paus leefde tijdens de renaissance, eind 15e en begin 16e eeuw. Deze tijd 
markeerde een cultuurbreuk, waarin kerk en samenleving uiteengingen, de eenheid 
van God en wereld brak en mensen zich bewust werden van hun individuele 
eigenheden en rechten. In het kielzog van deze revolutionaire breuk, scheurde ook 
de Kerk, die vanwege mistoestanden toe was aan een hervorming. Dit leidde 
uiteindelijk tot de Reformatie. Paus Adrianus zag de mistoestanden en trad als 
priester, geleerde, politicus en paus hiertegen op. Hij riep op tot hervorming. Het 
ontbrak hem niet aan goede wil, maar zijn pontificaat was te kort om zijn goede 
bedoelingen vrucht te laten dragen.  
De bijeenkomst van Academie Rolduc vindt plaats op vrijdag 6 oktober in Abdij 
Rolduc in Kerkrade. Aanvang 19.00 uur. Entree: vijf euro, ter plekke te voldoen. Het 
volledige programma van de lezingenreeks Academie Rolduc is te vinden op 
www.rolduc.nl of op www.bisdom-roermond.nl/academierolduc of www.bisdom-
roermond.nl/kalender. Aanmelden vooraf is noodzakelijk via: academie@rolduc.nl 
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Wat hebben veel voedingsmiddelen, cosmetica, 
biodiesel en schoonmaakmiddelen gemeen met 
elkaar? Grote kans dat er palmolie in zit. Want 
dit olie, gewonnen uit de vrucht en de pitten van 
de oliepalm, maakt producten knapperig, luchtig 
of smeuïg. Voor palmolieplantages wordt tropisch 
bos gekapt. Leefgebieden van dier- en 
plantensoorten verdwijnen en er wordt veel 
minder CO2 opgeslagen. Door lid te worden van 
RSPO (Round table of sustainable palm oil) 
verplichten zich grote organisaties tot 
duurzamere productie en kleine boeren 
ontvangen tegelijk een eerlijke prijs. Zo moeten 
zij niet nóg meer bos kappen om het gezin te 
kunnen voeden. Dus kijk even op de verpakking 
of er bijvoorbeeld dit logo te zien is:                             

                       https://www.change.inc/ 

                                            https://www.solidaridad.nl/ 

 

Jezus vertelde: “Met het koninkrijk der hemelen 
gaat het als met iemand die goed zaad op zijn akker 
had gezaaid. Toen iedereen sliep, kwam zijn vijand, 
zaaide onkruid tussen de tarwe en ging weer weg….”  

Waarschijnlijk spreekt Jezus hier over de Dolik, 
een grassoort, 70 cm hoog met een aar, opgebouwd 
uit kleine aartjes. De zaden lijken op die van tarwe. 
Ze zijn schadelijk voor het vee. De plant is typisch 
voor het Nabije Oosten. Zelfs in een Egyptisch graf 
van 4000 v.C. werden zaden van de Dolik 
gevonden. Omdat de plant makkelijk te verwisselen 
is raadt Jezus zijn volgelingen aan om het onkruid 
pas uit te trekken vlak voor de oogst om het dan in 
het vuur te werpen. 

Dolik 

Pa
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Het volgende Kirkebledje verschijnt op:
29 september

voor de periode tot: 22 oktober

Misintenties s.v.p. uiterlijk inleveren voor:
20 september
Middels een briefje in de brievenbus van de pastorie
(Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg.

Hier 
had uw 

advertentie 
kunnen 
staan

Voor meer informatie mail naar:
info@rk-ubachoverworms.nl

voor iedereen een
passend afscheid

Wij komen kosteloos en vrijblijvend bij u
langs om uw uitvaartwensen te bespreken.
Bel ons gerust voor een afspraak.

U bent ook van harte welkom op ons 
inloopspreekuur. Dit is elke dinsdag van
10.00 tot 11.00 uur.

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Mona Slob Guido Waltmans

Lindeman
Stationsplein 67, 6372 GR Landgraaf 045 - 569 61 61
landgraaf@monuta.nl monuta.nl/landgraaf


