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  ’t Kirkebledje 

Met de tijd mee 
Jarenlang hebt u trouw elke vier weken het Kirkeblèdje 
in de brievenbus ontvangen. Trouw, dat slaat allereerst 
op de vrijwilligers die telkens met grote zorgvuldigheid hebben gezorgd voor de 
actuele inhoud. En natuurlijk op de distributeurs die stipt op tijd de nieuwe oplage 
bij de drukker konden afhalen en de bezorgers die door weer en wind zorgden dat u 
op tijd op de hoogte was van kerkelijk nieuws. 
Net als veel andere media moeten (en willen) wij ook met de tijd meegaan. 
Drukwerk wordt een kostbare aangelegenheid, terwijl niet in elk woonhuis het 
complete parochieblad wordt gespeld. 
We gaan daarom over naar een kleiner formaat, maar in feite nog mooier dan nu 
(ten dele in kleur) en actueler (tweewekelijks in plaats van vierwekelijks). We gaan 
ook naar een veel kleinere oplage: de nieuwste editie kunt u telkens afhalen in de 
kerken van Waubach en Rimburg en ook meenemen vanuit een speciaal kastje bij 
de voormalige kerk van Abdissenbosch en in Lauradorp. 
Bent u echt niet in de gelegenheid om een exemplaar af te halen, neemt u dan 
hierover telefonisch contact op met het parochiekantoor. En natuurlijk kunt u ook in 
de toekomst alle edities online lezen via onze website. 
We zijn ervan overtuigd dat we met deze wijziging een efficiënte, economische en 
doeltreffende formule hebben gevonden. De eerste editie nieuwe stijl verschijnt op 
vrijdag 19 mei; daarvoor moet u dus wel even een stukje lopen! 
 

20 – 28 mei 
Week van de Nederlandse Missionaris 

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in 
voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld. 
Zo werkt missionaris Sander Kesseler als priester in Uganda, waar hij vluchtelingen 
begeleidt. In het vluchtelingenkamp Palabek maakte hij mee hoe vluchtelingen 
bepaalde trauma’s beter kunnen verwerken met spirituele begeleiding vanuit de 
kerk. “Dat geeft mij voldoening ook al kan het soms heel heftig zijn” laat hij weten. 
Missionair werker Jacinta van Luijk zet zich in voor alcohol- en drugsverslaafden en 
voor mensen met hiv/aids. Zij werkt inmiddels veertig jaar in Kenia waarvan 
ondertussen al vele jaren bij Kitale Community Advancement Programme (KAP). 
Zij zijn het gezicht van onze Pinksteractie van 2023. We besteden aandacht aan hen 
en al hun collega’s op zondag 28 mei. Er is dan een tweede collecte voor de 
Nederlandse missionarissen. 
Dank voor uw aandacht en uw bijdrage! 
 

   Afscheid van de HH. Theresia- en Don Bosco-kerk 
Elders in deze uitgave leest u het bisschoppelijk decreet waarin de parochiekerk van 
Lauradorp officieel aan de eredienst wordt onttrokken. Een pijnlijk moment als 
afsluiting van een zeer levendige kerkelijke geschiedenis, waarin de paters 
Salesianen in navolging van Don Bosco geweldig veel hebben betekend voor de 
geloofsvorming en het maatschappelijk welzijn van gezinnen en met name jonge 
mensen in de parochie en ver daarbuiten. 
We nemen met moeite afscheid van deze parochiekerk, maar ook in het vertrouwen 
dat de nieuwe eigenaar een nieuwe en actuele maatschappelijke en culturele functie 
weet te geven, waardoor de kerkdeur weldra weer open kan. 
En als parochiecluster gaan we uiteraard verder vanuit de kerken van Waubach en 
Rimburg. Weet u het al? Elke kerk heeft een grote deur die ver openstaat als 
uitnodiging om binnen te komen. Maar eveneens als appèl om naar buiten te gaan 
en waar te maken waartoe we in de sacramenten en andere vieringen door God zijn 
bezield. Kerk-zijn is niet alleen maar gebonden aan een gewijd kerkgebouw, maar 
allereerst aan ons als levende bouwstenen. Op weg naar Pinksteren vragen we God 
dat Hij ons die bezieling altijd zal blijven geven. 

H. Bernadette 
       Abdissenbosch 
H. Joseph 
       Waubach-Groenstraat 
H. Drievuldigheid 
       Rimburg 
H. Theresia & Don Bosco 
       Lauradorp 
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Secretariaat parochies: 
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Pastoor : H. Notermans 
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Misintenties 
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 Kosters via pastorie, of: 
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F. Weijers  045- 532.39.96 
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Catecheet M. Kockelkoren  
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Oplage: 6.000 huis aan huis 
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  ’t Kirkebledje 
            Graag bezorgd 
Al jarenlang wordt het Kirkeblèdje pro Deo bij u 
bezorgd door een grote groep enthousiaste 
vrijwillig(st)ers uit ons parochiecluster. 
Bezorgd zijn we echter ook in een andere betekenis: de kosten en baten staan niet 
meer in verhouding tot elkaar.In een bijeenkomst met de bezorgers hebben we als 
kerkbestuur vorige week onze toekomstplannen aan hen voorgelegd, waarop zij ons 
een aantal waardevolle suggesties meegaven. Daardoor beginnen de plannen 
concreter te worden. Gaat u ervan uit dat hierna nog zo’n twee edities in de huidige 
vorm zullen verschijnen. 
 
Daarna gaan we over naar een 
meeneem-editie, die niet meer 
huis aan huis wordt verspreid.  
U kunt dan het parochieblad 
meenemen vanuit onze 
parochiekerken (en vanaf enkele 
andere plekken die we momenteel 
bespreken). Parochianen die 
moeilijk van huis kunnen, en 
daardoor van parochienieuws 
verstoken zouden blijven, kunnen 
ook de toekomstige edities online 
blijven lezen via onze website, of 
ook (per vandaag) zich melden bij 
het parochiekantoor met het 
verzoek om bezorging in de 
toekomst. In de volgende editie 
gaan we verder in op onze 
plannen. 
 

Sint Jozefnoveen 2023 
 
 Za.  11 mrt 19.00 Vocaal Ensemble Frizzante 
 Zo.  12 mrt 11.00 GK Don Bosco 
 Ma.  13 mrt 19.00 Seniorenorkest Landgraaf 
 Di. 14 mrt 19.00 Kon .Fanfare Eendracht 
 Wo. 15 mrt 19.00 Samenzang 
 Do.  16 mrt 19.00 Fanfare St.Elisabeth 
 Vr.  17 mrt 19.00 Gospelkoor Gioia 
 Za.  18 mrt 19.00 Samenzang 
 Zo. 19 mrt 11.00 Mannenkoor St. Joseph 
 
 
Kruisweg in de vastenperiode: 
Elke vrijdag om 15.00 uur in de kerk te Waubach 
 

Vastenactie 2023 
Als parochiecluster nemen we deel aan het Vastenactie-project van de dekenaten 
Kerkrade en Heerlen, aangedragen door de (uit Eygelshoven afkomstige) pauselijk 
nuntius in Zuid-Soedan, mgr. Bert van Megen. 
 
In onze kerken zullen we hieraan tijdens de hele Veertigdagentijd aandacht 
besteden. Verdere informatie vindt u ook op onze website. 
Alvast dank voor uw meebidden en meehelpen!  

H. Bernadette 
       Abdissenbosch 
H. Joseph 
       Waubach-Groenstraat 
H. Drievuldigheid 
       Rimburg 
H. Theresia & Don Bosco 
       Lauradorp 

 
Jaargang 2023  nr. 02 
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di. wo. vr. 10.00-12.00 uur 

 

Kerkberg 7  045-531.23.78 
info@rk-ubachoverworms.nl 

 
Pastoor : H. Notermans 
pastoor@rk-ubachoverworms.nl  

 

Misintenties 
Weekdag € 12,50 -Weekend € 27,50 

 

 Kosters via pastorie, of: 
Waubach-Groenstraat: 

J. Post 045-531.04.49 
  

Rimburg: 
F. Weijers  045- 532.39.96 

 
Parochieassistenten  

H. Verhaeg & M. Dietzenbacher 
Catecheet M. Kockelkoren  

 
Kerkbijdrage 

Par. H. Jozef 
     NL15 INGB 0003 8555 00 
     NL54 RABO 0151 7021 36 
Par. HH.Theresia en Don Bosco 
     NL64 INGB 0001 0493 78 
     NL57 RABO 0151 7022 76 
Par. H. Bernadette 
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     NL74 RABO 0151 7040 07 

 
Kerkhofadministratie 

Parochiekantoor 045-531.23.78 
H. Jozef – Waubach 
H. Bernadette - Abdissenbosch 
H. Drievuldigheid – Rimburg 
 
Kerkhofbeheerders: 
Dhr. F. Speck: fspeck@home.nl en/of 
Mevr. K. Hermans: 
kwahermans@gmail.com  
 
 Gemeentelijk  kerkhof - Lauradorp 
Tel: 14045 
 
 

www.rk-ubachoverworms.nl 
 

Adverteren in dit blad? 
Oplage: 6.000 huis aan huis 
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Is uw stoel of bank 
doorgezakt, deze kunnen 
wij opnieuw voor u opvullen. 

Ook oud of beschadigd leer 
kunnen wij herstellen alsof 
het weer nieuw is. 

Het reinigen van uw stoffen 
en leren meubels. Of alle 
andere meubelwerkzaam-
heden. 

www.meubelpiet.nl
T 06 8294 4793
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Themawandeling over de Romeinse weg,  
de Via Belgica, door Landgraaf 

Op donderdag 11 mei a.s. organiseert Service Gilde Landgraaf 
wandelingen met het thema ‘Via Belgica; de Vicus Rimburg’.  
We weten zeker, dat de Romeinse weg tussen Boulogne-sur-Mer in 
Frankrijk en Keulen in Duitsland door het huidige Landgraaf gelopen 
heeft. Maar de precieze ligging ervan is nog voor een deel onder de 
grond verborgen. Tijdens de wandeling zult u zeker meer ervaren over 
het Romeinse verleden van Landgraaf. De twee gidsen John van den 
Berg en May Quadflieg staan garant voor veel en actuele kennis over de 
Via Belgica. 
De wandeling van 11 mei start om 09.00 uur bij de kerk van Rimburg 
aan de Brugstraat. Tijdige aanmelding bij het Gilde (email 
gildelandgraaf@gmail.com) of bij dhr. P. Kusters (tel. 045-5312629) is 
aan te raden in verband met de beperkte deelname. Deelname is 
kosteloos; een vrijwillige bijdrage is welkom. Ook in slechte 
weersomstandigheden, met uitzondering van stortregen, gaat de 
wandeling door. Service Gilde Landgraaf wenst u veel wandelplezier toe. 
 

Dinsdag 16 mei: 
Lezing Academie Rolduc over Vluchtelingen 

‘Ik was een vreemdeling en jij hebt Mij opgenomen.’ Dit bekende 
appèl van Jezus uit het Mattheusevangelie werd heel concreet in het 
voorjaar van 2022 met de komst van vluchtelingen uit Oekraïne, nadat 
al sinds 2014 talloze mensen uit Syrië en veel andere landen een 
veilig heenkomen zoeken in Europa. Daarover gaat de lezing van 
aalmoezenier Harry Notermans voor Academie Rolduc op 
dinsdag 16 mei in Sevenum. 

Begint er niet een tweedeling te groeien tussen Oekraïners en andere 
vluchtelingen? Wanneer is iemand eigenlijk vluchteling, wanneer 
asielzoeker? Wat zijn de rechten en plichten van hen (en van ons)? 
Welke regelingen kent Nederland voor hen? Waardoor lopen 
procedures vast? En: hoe sta je als christen tegenover het 
vluchtelingenvraagstuk? Wat kunnen wij op onze plek concreet doen? 
In zijn inleiding zal pastoor Notermans ingaan op vragen als deze.  
Hij spreekt vanuit zijn eigen ervaring met de begeleiding en opvang 
van vluchtelingen in de afgelopen jaren. 

De lezing vindt plaats op 16 mei in het Parochiehuis naast de 
kerk, Markt 1 in Sevenum. Aanvang: 19.30 uur. Entree: vijf euro, 
ter plekke te voldoen. Het volledige programma van de lezingenreeks 
Academie Rolduc is te vinden op www.rolduc.nl of op www.bisdom-
roermond.nl/academierolduc. Aanmelden vooraf is noodzakelijk 
via: academie@rolduc.nl 

PPaarroocchhiiee  ––  aaggeennddaa  
Overzicht reguliere H. Missen: 
     
Zondag 09.30 u. Rimburg /  
11.00 u. Waubach 
Maandag 19.00 u. Waubach 
Dinsdag 10.30 u. Heereveld  
Woensdag 19.00 u. Waubach 
Donderdag 09.00 u. Waubach 
Vrijdag 09.00 uur Waubach 
  
 
Eerste H. Communie 2023 
• do 18 mei 09.30 uur Bs. de Wegwijzer 
• zo 21 mei 09.30 uur Bs. de Speurneus 
• zo 04 juni 09.30 uur Bs. An d’r Put 
 
 
Met Maria

Volg ik U na, Maria,
dan zal ik van de goede weg niet 
wijken.

Denk ik aan U, Maria,
dan zal ik niet verdwalen.

Houdt gij mij bij de hand, Maria,
dan zal ik niet vallen.

Beschermt gij mij, Maria,
dan heb ik niets te vrezen.

Gaat gij met mij mee, Maria,
dan is de weg naar God niet lang.

Helpt gij mij beminnen, Maria,
dan zal ik in God mijn vreugde vinden.

Naar H. Bernardus
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Paaspreek 2023 
Het is paaszondag als enkele leerlingen van Jezus vanuit Jeruzalem 
weggaan naar Emmaüs.  
Het lijden en sterven van Jezus, alles wat er gebeurd is: zijn vrienden 
zijn er vol van. Ze keren hun rug naar Jeruzalem toe. Weg van de stad 
waar die vreselijke dingen gebeurd zijn. Zo vol zijn ze ervan dat ze niet 
eens in de gaten hebben dat het de verrezen Jezus is die bij hen komt 
lopen, die naar hun verhaal wil luisteren. 
Zij vertellen deze – in hun ogen – vreemdeling, wat ze meegemaakt 
hebben. Hij luistert naar hun verhaal, naar hun verdriet om Zijn sterven 
en naar hun goede herinneringen aan Hem. Zo vol zijn ze ervan dat ze 
zich verwonderen dat Hij niet eens lijkt te weten wat er die dagen dan in 
Jeruzalem gebeurd is: “Bent U dan de enige vreemdeling dat U weet wat 
hier deze dagen gebeurd is? Dat met Jezus van Nazareth?” Ze hadden 
Hem als profeet herkend en hebben Zijn kruisdood gezien. Maar toch 
herkennen ze Hem nu niet. 
Zoals het toen was, gaat het nu ook vaak: als iemand sterft, komen er 
herinneringen boven en we spreken ze uit. Net zoals het de 
Emmaüsgangers goed doet, dat ze kunnen spreken, terwijl Jezus luistert. Al pratend en met Jezus luisterend 
naast hen, kwamen ze aan in het dorpje Emmaüs. Hun herinneringen aan het leven, hun vragen en verdriet om 
het sterven: ze hadden het gaandeweg allemaal aan deze vreemdeling toevertrouwd. 
Toen de Emmaüsgangers op hun plaats van bestemming aankwamen, zeiden ze tegen de voor hen onbekende 
Christus: “Blijf bij ons, want het wordt avond en de dag loopt ten einde.” Maar voor wie gelooft, is de dood niet 
het einde, maar een eeuwig nieuw begin. De vreemdeling houdt hun dan gezelschap. Hij blijft bij hen en gaat met 
hen aan tafel. Dan, als Hij het brood met hen breekt, als ze opnieuw met de Heer aan tafel gaan, herkennen ze 
Hem aan het breken van het brood. Ze gaan naar Jeruzalem terug, gesterkt door de Eucharistie en met geopende 
ogen voor deze vreemdeling, die ze nu hebben leren kennen als de verrezen Christus. 
Met Jezus aan tafel gaan hun ogen open.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij komen kosteloos en vrijblijvend bij u langs 
om uw uitvaartwensen te bespreken. Bel ons 
gerust voor een afspraak. 

Ook als u niet of elders verzekerd bent. 

Monuta Lindeman 
Stationsplein 67
6372 GR Landgraaf
T 045 - 569 61 61
E landgraaf@monuta.nl
I monuta.nl/landgraaf

Voor iedereen een 
passend afscheid.

Mona Slob en Guido Waltmans

85x130 Adv Monuta Lindeman.indd   1 16-10-19   12:124



5

Het is via internet mogelijk de zondagsmis vanuit de kerk in Waubach rechtstreeks thuis te volgen. Op onze site 
vindt u een link waardoor u bij de uitzending terecht komt. Ook terugkijken nadien is mogelijk. Behalve via onze 
parochiesite vindt u de uitzending ook op. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Overleden 
26-03: Paul Meijs (73 jaar)   

 
Sterkte aan de betreffende familie! 
 

Gedoopt 
02-04: Loan Luja  
02-04: Nola Pauli 
02-04: Jenoah Daal   
10-04: Constantijn Diederen 
10-04: Thibault Diederen                   
10-04: Victoria Diederen  
10-04: Matisse Diederen 
 
Dat alle recente dopelingen opgroeien tot goede mensen 
en gelovige christenen. Dat zij van God en hun 
medemensen gaan houden, met heel hun hart. 

 
 
 

H. Doopsel in onze kerken 
Indien u een afspraak wilt maken voor het doopsel 
van uw kind, kunt u contact opnemen met het 
parochiekantoor. ( 5312378). 
Dinsdag, woens. & vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur. 

Roepingenzondag 
Op de 4e Zondag van Pasen viert de Kerk 
‘Roepingenzondag’. Dat is dit jaar in het weekeinde 
van 29 en 30 april. In alle katholieke kerken over de 
hele wereld wordt dan gebeden voor roepingen tot 
het priesterschap, het diaconaat en religieuze leven. 
Celebrant in de eucharistievieringen in Rimburg en 
Waubach op Roepingenzondag is lic. R. van 
Attekum, docent aan het Groot-Seminarie Rolduc. In 
de eucharistievieringen is er die dag een tweede 
collecte ten bate van de priesteropleiding.  
 
Op de middag van Roepingenzondag is er om 16.00 
uur in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond een 
speciale vesperviering waaraan ook de seminaristen 
en enkele religieuzen uit ons bisdom deelnemen. 
Iedereen is van harte welkom 
 
Priester worden. Waarom niet? 
 
Jaren geleden werd er in Duitsland campagne 
gevoerd met de slogan: ‘Als je harten van mensen 
wilt raken, kun je chirurg worden…. of priester’.  
Dat was spits gevonden en het geldt nog steeds.  
In een wereld waarin er veel aandacht is voor de 
buitenkant en voor allerlei zakelijke en 
materialistische aspecten van het leven, is er een 
groeiende behoefte aan mensen die zich om de 
binnenkant bekommeren, aan mensen die anderen 
weten te raken. Dat is precies wat priesters en 
diakens proberen te doen: mensen raken met de 
boodschap die Jezus in het evangelie heeft gegeven.  
 
Iets voor jou? Waarom niet? Kom eens praten.  
Bel rector Lambert Hendriks 045-5466810 of stuur 
een mail rector@rolduc.nl. Meer info vind je 
op www.rolduc.nl   

 
 

 Steun de Paredisstichting 
 
Priesters zijn belangrijk voor de katholieke Kerk. 
Daarom is het ook van belang dat ze een goede 
opleiding krijgen. Het bisdom Roermond beschikt 
met het grootseminarie Rolduc over een uitstekend 
vormingsinstituut voor priesters en diakens. Maar 
zo’n opleiding kost veel geld. Daarvoor zorgt de 
Paredisstichting. Dankzij de giften en erfenissen van 
veel gelovigen kunnen er goede nieuwe priesters 
worden gevormd. Doet u mee? Steun de 
Paredisstichting. Maak uw bijdrage over op 
rekeningnummer NL77 INGB 0002 8183 27 ten 
name van Paredis Stichting.  
 
Wilt u nadenken over de mogelijkheid om de 
Paredisstichting op te nemen in uw testament? 
Neem dan eens vrijblijvend contact op met het 
bestuur via telefoonnummer 06-53841867 of stuur 
een e-mail naar info@paredis.nl. 

 
 

HIER ADVERTENTIE FYSIO van 
PAMELEN PLAATSEN
BLAUWE AFBEELDING KAN
VERWIJDERD WORDEN (indien nodig)

5



6

   Dagbedevaart naar Banneux 19 juni 
Op maandag 19 juni 
kunt u aansluiten bij 
een Mariabedevaart 
naar Banneux N.D. in 
de Belgische Ardennen.  
 
Aankomst per bus in 
Banneux is voorzien 
rond 10.30 uur, waarna 
een kop koffie, dan een  
H. Mis met processie 
naar de bron, warme 
lunch, rozenkrans, lof 
met ziekenzegening, 
waarna koffie en vlaai.  
 
Rond 16.45 uur vertrekt 
de bus weer huiswaarts.  
Buskosten bedragen 
€24,-. Kosten voor bus 
inclusief koffie, lunch en 
vlaai bedragen €48,-.  
 
Aanmelden kunt u zich tot uiterlijk 10 mei bij Wim & Henny 
Franken, Kerkstraat 20, telefoon 045-5318931. 
We hopen dat ook deze keer weer in groten getale aan deze 
dagbedevaart wordt deelgenomen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aankondiging: Rozenkransgebed 
tijdens de meimaand 

In de maand mei vindt op maandag- en 
woensdagavond het rozenkransgebed plaats. 
Het rozenkransgebed begint om 18.30 uur, 
voorafgaand aan de H. Mis van 19.00 uur in de kerk 
van Waubach. 
 
Rozenkrans 
Een rozenkrans is een gebedssnoer, in gebruik in de 
Katholieke Kerk. De rozenkrans bestaat uit vijf grote 
en vijftig kleine kralen en wordt gebruikt voor het 
rozenkransgebed. In dit gebed worden het Onze 
Vader en het Weesgegroet gebeden tijdens het 
doorlopen van de rozenkrans. Tijdens het 
rozenkransgebed wordt het leven en lijden van Jezus 
overwogen, alsmede de verrijzenis. De rozenkrans 
dankt haar naam, volgens de katholieke overlevering, 
aan een openbaring van Maria zelf: iedere keer dat 
een Weesgegroet wordt gebeden, schenkt men haar 
een mooie roos. Elke complete rozenkrans is, zo heet 
het, voor haar een kroon van rozen. 
 

 
Maria 
De kerk zegt: “Hiermee wordt aangesloten bij de 
uitnodiging van de kerk, stil te staan bij de geheimen 
van dit gebed: de blijde, de droevige, de glorievolle en 
de lichtende geheimen. Het gebed richt zich tot Maria: 
als de Moeder van de Heer, zijn Moeder, onze Moeder. 
In het bidden van de rozenkrans overwegen wij de 
rijkdom van het evangelie”. 

Nieuwe priesters voor ‘Roermond’ in 
India gewijd 

In hun thuisbisdommen Trivandrum en Cochin in India zijn 
Joy Antony Raju, Vincent Kumar, Rohit Vincent en Jijomon 
Oonattu Joy donderdag 13 april tot priester gewijd.  
Zij hebben de afgelopen jaren de priesteropleiding gevolgd 
aan het grootseminarie Rolduc in Kerkrade. Zij zijn gewijd 
tot priester van hun eigen bisdom, maar gaan de komende 
jaren werken in het bisdom Roermond.  
Onlangs heeft Vijay Pratap Nallipogu in Cuddapah de 
priesterwijding ontvangen. Ook hij heeft afgelopen jaren 
zijn opleiding gevolgd aan het grootseminarie Rolduc.  
De vijf neomisten keren komende weken terug naar 
Nederland en zullen dan in de parochies waar ze als 
kapelaan werkzaam zijn hun eerste heilige mis opdragen.  
Joy Antony Raju doet dat op 7 mei om 10.30 uur in de 
Martinuskerk in Beek, Vincent Kumar op 7 mei om 11.00 bij 
de bron van Sint-Servaas in Maastricht tijdens de jaarlijkse 
bronprocessie, Jijomon Oonattu Joy op 14 mei om 11.30 
uur in Nicolaas en Barbarakerk in Valkenburg, Rohit Vincent 
op 21 mei om 14.00 uur in HH Fabianus en Sebastianuskerk 
in Sevenum en Vijay Pratap Nallipogu op 21 mei om 10.30 
uur in de Fatimakerk in Brunssum. 
Op zaterdag 3 juni worden in de kathedraal in Roermond 
ook twee nieuwe priesters gewijd. 
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   Dagbedevaart naar Banneux 19 juni 
Op maandag 19 juni 
kunt u aansluiten bij 
een Mariabedevaart 
naar Banneux N.D. in 
de Belgische Ardennen.  
 
Aankomst per bus in 
Banneux is voorzien 
rond 10.30 uur, waarna 
een kop koffie, dan een  
H. Mis met processie 
naar de bron, warme 
lunch, rozenkrans, lof 
met ziekenzegening, 
waarna koffie en vlaai.  
 
Rond 16.45 uur vertrekt 
de bus weer huiswaarts.  
Buskosten bedragen 
€24,-. Kosten voor bus 
inclusief koffie, lunch en 
vlaai bedragen €48,-.  
 
Aanmelden kunt u zich tot uiterlijk 10 mei bij Wim & Henny 
Franken, Kerkstraat 20, telefoon 045-5318931. 
We hopen dat ook deze keer weer in groten getale aan deze 
dagbedevaart wordt deelgenomen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aankondiging: Rozenkransgebed 
tijdens de meimaand 

In de maand mei vindt op maandag- en 
woensdagavond het rozenkransgebed plaats. 
Het rozenkransgebed begint om 18.30 uur, 
voorafgaand aan de H. Mis van 19.00 uur in de kerk 
van Waubach. 
 
Rozenkrans 
Een rozenkrans is een gebedssnoer, in gebruik in de 
Katholieke Kerk. De rozenkrans bestaat uit vijf grote 
en vijftig kleine kralen en wordt gebruikt voor het 
rozenkransgebed. In dit gebed worden het Onze 
Vader en het Weesgegroet gebeden tijdens het 
doorlopen van de rozenkrans. Tijdens het 
rozenkransgebed wordt het leven en lijden van Jezus 
overwogen, alsmede de verrijzenis. De rozenkrans 
dankt haar naam, volgens de katholieke overlevering, 
aan een openbaring van Maria zelf: iedere keer dat 
een Weesgegroet wordt gebeden, schenkt men haar 
een mooie roos. Elke complete rozenkrans is, zo heet 
het, voor haar een kroon van rozen. 
 

 
Maria 
De kerk zegt: “Hiermee wordt aangesloten bij de 
uitnodiging van de kerk, stil te staan bij de geheimen 
van dit gebed: de blijde, de droevige, de glorievolle en 
de lichtende geheimen. Het gebed richt zich tot Maria: 
als de Moeder van de Heer, zijn Moeder, onze Moeder. 
In het bidden van de rozenkrans overwegen wij de 
rijkdom van het evangelie”. 
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“Ik ben de ware 
wijnstok!” 

“Ik ben 
de goede 
Herder!” 

“Ik ben het 
levende water!” 

“Ik ben 
de deur 
der 
schapen!” 

“Ik ben de weg, 
de waarheid en 
het leven!” 

“Ik ben het 
Licht der 
wereld” 

“Ik ben het 
levende Brood!” 

5500  ddaaggeenn  PPaaaassttiijjdd!!  

’n klein 
“Diep, diep in 

bij….”

“Ik ben de 
opstanding en 
het Leven!” 

Wil je ook graag 
zo dicht bij de 
Paaskaars zijn? 
Vind jouw weg 
door de doolhof. 



DIVERSE 
HALLOWEEN PRODUCTEN

IN ONZE WINKEL

AARDBEIENCAKE MET 
WITTE CHOCOLADE

TEL: 045-5118255

INFO@ROTHY.NL

WWW.ROTHY.NL
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             Liturgische diensten Parochiecluster Ubach over Worms 
 
Vrijdag 21 apr H. ANSELMUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR
Waubach 09.00 uur Lei Dörenberg; waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament
Zondag 23 apr DERDE ZONDAG VAN PASEN

Rimburg 09.30 uur Gemengd Koor Don Bosco 1ste jrdst. Fien Kaesler-Schunken; jrdst. Jan 
VanderBroeck, tevens wederz. oud;

Waubach 11.00 uur
vr. André Quaedvlieg verj. en Annie Quaedvlieg-Speck, tevens dochter Els en zoon 
May (st); oud. Speck-Herbergs en Trautje en Nelly Speck (st); Jan Evertsen (st);
Mon Valent; 

Maandag 24 apr H. FIDELIS VAN SIGMARINGEN, PRIESTER EN MARTELAAR
Waubach 06.20 uur Pelgrimsmis !

Avondmis vervalt !!
Dinsdag 25 apr H. MARCUS, EVANGELIST Heereveld 10.30 uur H. Mis
Woensdag 26 apr
Waubach 19.00 uur
Donderdag 27 apr H. PETRUS CANISIUS, PRIESTER EN KERKLERAAR
Waubach 09.00 uur

Vrijdag 28 apr H. PETRUS CHANEL-H. LODEWIJK MARIA GRIGNION DE MONTFORT, 
PRIESTER

Waubach 09.00 uur waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament
Zondag 30 apr VIERDE ZONDAG VAN PASEN, Roepingenzondag 
Rimburg 09.30 uur
Waubach 11.00 uur (kinderwoorddienst)
Maandag 01 mei H. JOZEF, ARBEIDER
Waubach 18.30 uur Rozenkransgebed  !!
Waubach 19.00 uur oud. Adams-Schuncken (st); Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle;
Dinsdag 02 mei H. ATHANASIUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR Heereveld 10.30 uur H. Mis
Woensdag 03 mei HH. FILIPPUS EN JAKOBUS, APOSTELEN
Waubach 18.30 uur Rozenkransgebed  !!
Waubach 19.00 uur
Donderdag 04 mei
Waubach 09.00 uur
Vrijdag 05 mei

Waubach 09.00 uur
oud. Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef (st); Wiel 
en Mia Dortants-Peters en zonen Hub en Wim (st); waarna uitstelling en 
aanbidding van het H. Sacrament

Zondag 07 mei VIJFDE ZONDAG VAN PASEN
St. 
Jozefkapel 09.30 uur

Waubach 11.00 uur

1ste jrdst. Guus Gubbels; Wiel Vaessen (st); Louise Palm-Höppener (st); jrdst. 
Pierre Vossen, tevens Bertie Vossen-Maessen (st); jrdst. Gertrud Jansen-Krämer 
(st); Heinz Ubachs; Jo Quaedvlieg; jrdst. Mia Mevissen-Pelzer, tevens verj.; 
Anneke Hageman vw. verj; (kinderwoorddienst) 

Maandag 08 mei HH. WIRO, PLECHELMUS EN OTGER 
Waubach 18.30 uur Rozenkransgebed  !!
Waubach 19.00 uur oud. Adams-Schuncken (st);
Dinsdag 09 mei Heereveld 10.30 uur H. Mis
Woensdag 10 mei H. JOHANNES DE AVILA, PRIESTER EN KERKLERAAR
Waubach 18.30 uur Rozenkransgebed  !!
Waubach 19.00 uur jrdst. Mien-Hol-Quadvlieg (st); 
Donderdag 11 mei
Waubach 09.00 uur Jozef Scholle;
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Contactdag Kruisen en Kapellen 

De Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg zet zich al bijna 70 jaar in om het 
klein-religieus erfgoed in Limburg te beschermen en te onderhouden. Op 
zaterdag 13 mei houdt de stichting haar jaarlijkse contactdag voor alle 
vrijwilligers in Limburg die meehelpen bij het behoud en beheer van kruisen, 
kapellen, beeldengroepen of Lourdesgrotten. De middag vindt dit jaar plaats in 
het museum ‘De Schat van Simpelveld’. In en rond dit voormalige klooster is 
een unieke collectie religieuze kunst en klein-religieus erfgoed te vinden. 
Het museum is gevestigd in het voormalige moederhuis van de zusters van het 
Arme Kind Jezus. De zusters runden scholen en kindertehuizen, maar hielden 
zich ook bezig met religieuze kunst. Ze borduurden prachtige liturgische 
gewaden en stonden ook bekend vanwege hun wassenbeelden voor 
kerstgroepen. In hun voormalige klooster is nu een heel mooi museum met 
religieuze kunst gevestigd, waarvan een deel door de zusters zelf is gemaakt. 
Zeer de moeite waard is ook het zogeheten Hellingbos achter het klooster, waar 
een Lourdesgrot, een kruisweg, diverse kapelletjes en een begraafplaats te 
vinden zijn. Iedereen die zich bezighoudt met kruisen, kapellen en ander klein-religieus erfgoed is van harte welkom 
tijdens de contactdag. Het programma begint om 13.00 uur en duurt tot circa 17.00 uur. Deelname kost € 15,- per 
persoon (inclusief entree museum, rondleiding en consumpties), ter plekke te voldoen. Kijk voor aanmelden en 
meer informatie op www.kruisenenkapelleninlimburg.nl 
 

                                                                                                                                                                               
                                                                 

Het volgend Kirkebledje  verschijnt op 19 mei en wel voor de periode tot 2 juni. 
Misintenties s.v.p. inleveren tot uiterlijk woensdag 10 mei liefst middels een briefje  

in de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg. 

Vrijdag 12 mei H. PANCRATIUS, MARTELAAR
Waubach 09.00 uur waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament
Zondag 14 mei ZESDE ZONDAG VAN PASEN
Rimburg 09.30 uur

Waubach 11.00 uur

oud. Jeurissen-Bidlot; jrdst. oud. Bernard Abel en Helena Janssen, tevens zoon 
Bern (st); Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; oud. Wiel en Lieske 
Pelzer-Bronneberg vw. verj. (st); Lei en Annie Knoben-Neelis; oud. Ger en Greetje 
Wijshijer-van Ommen en Maria Wauben-Impelmans;

Maandag 15 mei ALLE HEILIGE BISSCHOPPEN VAN MAASTRICHT
Waubach 18.30 uur Rozenkransgebed  !!
Waubach 19.00 uur waarna Kruisprocessie naar de Waerderkapel
Dinsdag 16 mei Heereveld 10.30 uur H. Mis
Woensdag 17 mei
Rimburg 19.00 uur Vooravondmis !!
Donderdag 18 mei HOOGFEEST VAN DE HEMELVAART VAN DE HEER
Waubach 09.30 uur 1ste H. Communiemis basisschool De Wegwijzer
Waubach 11.00 uur oud. Plum-Heinen en dochter Mia (st);
Vrijdag 19 mei
Waubach 09.00 uur waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament
Zaterdag 20 mei Z. JOSEFA STENMANNS, MAAGD
Rimburg 19.00 uur oud. Jan en Resie Janssen-Logister vw. trouwdag (st); 
Zondag 21 mei ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN
Waubach 09.30 uur 1ste H. Communiemis basisschool De Speurneus

Waubach 11.00 uur Jakob Gottschalk; Anni Gottschalk-Stevens vw. verj, tevens fam. Hellebrandt; 
overl. oud. Herzig-Dörner; (kinderwoorddienst)

Waubach H. Doopsel Devin en Aiden Driessen; H. Doopsel Levi van der Heijden

 Op onze site rk-ubachoverworms.nl  
of: 

12


